
 

Inspiratie voor deelname 

expositie Feest der verlichting 

in de Bloemenpark Appeltern. 
 

 
 

 

Beste Viltsters,  

 

In de regio’s wordt langzamerhand een begin gemaakt met de lampionnen. Wij verwachten 

een hele diverse en vrolijke explosie van lampionnen in de tuinen.  

 

Daarnaast willen wij jullie inspireren om ook persoonlijk of met een groepje een werk te 

maken in het thema “Feest der verlichting”. Na de expositie in Bloemenpark Appeltern, 

mogen wij ook vanaf 6 november 2026 tot eind februari 2027 (een deel) van het werk 

exposeren bij Hawar in Oldeberkoop. 

 

En dat is nog niet alles, in de maanden september en oktober biedt  Bloemenpark Appeltern 

de mogelijkheid aan jullie om workshopjes of demonstraties te geven tijdens de 

openingstijden van het park. Tijdens die workshop of demonstratie mag je je eigen 

werk/website o.i.d. ook promoten. Hier volgt later meer over.  

 

Dit alles lijkt ons een unieke kans om de ViltKontaktGroep flink onder de aandacht te 

brengen, en voor jou biedt dat daarnaast ook kansen om jezelf in het licht te zetten. 

 

Wij kunnen ons voorstellen dat het fijn is om een duwtje in de rug te krijgen om beelden te 

verzinnen bij het thema ”Feest der verlichting”. Probeer ruim te denken. Welllicht helpt het 

om met iemand te brainstormen. 
 

Denk bijvoorbeeld aan de religieuze lichtfeesten overal ter wereld. Zij vieren dit ieder op hun 

eigen manier, met eigen traditionele rituelen. Wellicht heb jij een favoriet land dat je 

inspiratie kan geven.  



Lichtfeesten zijn vieringen die wereldwijd plaatsvinden en verschillende culturele en 
religieuze betekenissen hebben. Elk feest benadrukt op zijn eigen manier het belang van 
licht en hoop. 

Neem bijvoorbeeld de Diwali, dit betekent letterlijk een rij 

lichtjes. Dit is een belangrijk Hindoeïstisch lichtfeest dat de 

overwinning van het goede op het kwade viert. Hier vind je 

ook Mandela-achtige patronen in terug.  

 

 

 

Of Loi Krathong (boeddhistisch). De 'Krathong' (bootje) is een 

offer voor 'Mae Khongkha', de 'Moeder van het Water'. De 

Thai ,en ook de Laotianen, geloven dat bij het wegdrijven van 

de 'Krathong' ook zonden en ongeluk zullen weggaan. Hoe 

verder de 'Krathong' wegdrijft en hoe langer de kaars blijft 

branden, hoe meer voorspoed en geluk in de toekomst. 

 

 

 

En dichter bij huis hebben we natuurlijk St-Maarten. Door het 

delen van zijn mantel bracht St-Maarten licht in het leven van 

een arme bedelaar. De lampionnen zijn een symbool van zijn 

barmhartigheid.  

 

 

 

En niet te vergeten ons kerstfeest. 
Adventskaarsen symboliseren de komst van het licht (Jezus) in 

de donkere wereld en worden één voor één aangestoken in de 

vier weken voor Kerstmis, zodat het elke week een stukje 

lichter wordt. Elke kaars staat voor Hoop, Vrede, Vreugde 

en Liefde. 

 

Naast de religieuze feesten kun je tevens denken aan de lichtfestivals en 

lichtwandelingen die tegenwoordig in veel steden georganiseerd worden. Ook populair zijn 

de lichttentoonstellingen als Fabrique des Lumières. Het beroemde werk van bijvoorbeeld 
Vincent van Gogh wordt doormiddel van een lichtinstallatie geëxposeerd. 

Of ga het woord verlichting verkennen; verlichten, letterlijk, het licht aandoen of iets 
minder zwaar maken, of figuurlijk, pijn verlichten. Kun je een werk bedenken waarin je de 
zorgen die er op de aarde zijn in kunt verwerken?  

Welke woorden kun je met licht bedenken? Belichten, toelichten, lichtvoetig, 
lichtgeraakt…  



Denk aan spreekwoorden; iemand in het licht zetten.  

Welke synoniemen kun je bedenken? Zweven, transparantie, ontzorgen, helder. 

Of denk aan de periode, ”de verlichting”. Een stroming in de 18e eeuw waarbij een nieuw 
denk- en wereldbeeld zorgde voor grote ontwikkelingen in de samenleving. Uitvindingen 
waardoor we beter het heelal konden bestuderen, of juist dingen van heel dichtbij 
bestuderen (macro/micro). Onderzoek van ordening in de planten en dierenwereld. Kun je 
ordening en structuur toepassen in een werk? Het gesprek over deze zaken was belangrijk 
en de Bijbel was niet meer het uitgangspunt. Een bijzondere dynamische periode, waar we 
vandaag de dag nog van profiteren. 

Als je het meer natuurkundig gaat bekijken kun je denken aan het noorderlicht, 
lichtbreking, de regenboog, weerkaatsing, reflectie, prisma, lichtsterkte. 

Vanuit het biologische gezichtsveld kun je denken aan 

lichtgevende dieren, zoals vuurvliegjes en diepzeedieren. 
Deze produceren licht door bioluminescentie, een fascinerend 
proces dat hen helpt bij jagen, camouflage en communicatie. 
Leuk om glimmende kraaltjes of stofjes etc. in te verwerken. 

 

Wij hopen dat we jullie op deze manier een klein stukje op weg hebben kunnen helpen.  

Je hebt nog even de tijd. Inschrijven kun je doen voor 15 april. Voor 1 juni ontvangen we 
graag alle informatie van je, zodat we mooie bordjes kunnen maken met de titel van je werk, 
website etc. En het werk moet echt af zijn in de eerste week van september. 

Wij hopen op veel werk om de diversiteit van vilt aan anderen te laten zien.  

Corneille “vuurvogel”.                             Vuurvlinder.                               Transparant/zweven 

 

 

 

 

In de bijlage vind je een aanmeldformulier met de voorwaarden en een toelichting hoe je je werk 

eventueel kunt verstevigen om buiten te hangen.  

 
 

 


